
 
Lied 
Nu zijt wellekome, Jezu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis! 
 
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,  
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren in de Heilige Kerstnacht, 
van een maged reine die hoog moet zijn geacht. 
Kyrieleis! 
 
D’herders op de velden, hoorden een nieuw lied: 
Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
“Gaat aan geender straten  
en gij zult Hem vinden klaar. 
Betlem is de stede, daar ’t is geschied, voorwaar. 
Kyrieleis! 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
God, wij zijn grote en kleine kinderen 
en vinden het soms zo moeilijk om te geloven 
dat wij door U graag worden gezien. 
Breek op deze Kerstdag alle duister om ons heen, 
en geef dat we samen met Jezus, 
een lichtpunt zijn voor iedereen. 
 
God, leer ons zien  
naar alle sterren van hoop. 
De zovele kleine stappen 
van mensen die goed doen  
van mensen die goed zijn en liefde zijn. 
Mensen met een groot hart, 
mensen met een blik vooruit. 
Leer ons zien  
hoe Jezus geboren wordt, 
hier en nu en midden onder ons. Amen. 
 
 
 
 
 

Anders 
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en 
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Evangelieverhaal 
We luisteren naar het ‘geboorteverhaal van Jezus’ 
zoals Lucas het voor zich zag  
en Nico Terlinden heeft opgeschreven… 
 
- We moeten naar Bethlehem, Maria, zei Jozef. 
 
Muziek 
 
- Eindelijk, na een lange, lastige weg,  
  kwamen ze in Bethlehem aan. 
 
Lied 
Er is een kindeke geboren op aard, 
er is een kindeke geboren op aard, 
’t kwam op de aarde voor ons allemaal, 
’t kwam op de aarde voor ons allemaal. 
 
Er is een kindeke geboren in ’t strooi, 
Er is een kindeke geboren in ’t strooi, 
’t lag in een kribbe gedekt met wat hooi, 
’t lag in een kribbe gedekt met wat hooi, 
 
- Maria had wat doeken meegenomen  
  en daar wikkelde ze Jezus in. 
 
Lied  
De herderkens lagen bij nachte 
zij lagen bij nacht in het veld: 
zij hielden vol trouwe de wachte, 
zij hadden de schaapjes geteld. 
Daar hoorden zij d’engelen zingen 
hun liederen vloeiend en klaar: 
de herders naar Betlehem gingen, 
’t liep tegen het nieuwe jaar. 
 
- En ja, eens dat was gebeurd, waren de  
  engelen in de hemel niet meer te houden. 
 
Lied 
Eer zij God in deze dagen, 
eer zij God in deze tijd, 
mensen van het welbehagen 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo 
 
- En toen de herders dat liedje door zo  
  een engelenkoor hoorden zingen,  
  weet ge wat ze toen deden?  
 
Het was de eerste Kerstmis, 
door Lucas opgeschreven 
en door ons vandaag weer gevierd: 
het oude vertrouwde verhaal  
van hoe God mens wordt. 
 
Homilie 
 



Voorbeden    
Goede God, 
Gij nodigt ons vandaag uit om de ster te volgen  
en om dicht bij de stal te komen. 
Wij bidden dat we herders zijn voor elkaar 
en zo warmte brengen in deze koude wereld  
van vandaag. 
Steken we daarom een vredeskaarsje aan  
en zingen: 
  
Waar is de plaats die vrede lacht? 
Waar wordt aan mensen recht verschaft? 
Waar is de God die leven geeft? 
In elke mens die liefde deelt. 
 
Wij bidden voor alle kinderen over de hele wereld. 
Dat ze vandaag het kerstfeest kunnen vieren  
zonder oorlog of geweld om zich heen. 
Dat er vrede mag komen  
en alle geweld verdwijnen. 
Dat zij gelukkig worden, want God  
wil heel dicht bij hen zijn. 
Steken we daarom een vredeskaarsje aan  
en zingen: 
  
Ik zoek de plek waar vrijheid heerst 
waar elke mens van angst geneest. 
Ik zoek de God die armen heelt  
in elke mens die liefde deelt. 
 
Wij bidden voor alle herders onder ons. 
Dat ze de zorg voor de zieken en de zwakkeren 
blijven opnemen. 
Dat ze er vreugde en voldoening in vinden. 
 
Voor alle Jozefs en Maria’s,  
dat ze hun opdracht verder volgen:  
zorg dragen en hoeden van mensen om hen heen. 
Steken we daarom een vredeskaarsje aan  
en zingen:   
 
Ik zoek het land dat vreugde heet 
vrij van geweld en oorlogsleed. 
Ik zoek de stad waar God regeert 
In elke mens die liefde deelt. 
 
Wij bidden voor alle mensen  
van zoveel goede wil. 
Dat wij het goede blijven zoeken in elkaar. 
Dat wij in alle vriendschap en inzet  
Jezus zelf herkennen 
en Hem dicht bij ons voelen en weten. 
 
Vandaag denken we aan (…) 
 
Steken we daarom  
een vredeskaarsje aan en zingen: 
  



Hier is de plaats die vrede lacht, 
hier wordt aan mensen recht verschaft, 
hier is de God die leven geeft 
in elke mens die liefde deelt. 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God die zoveel van mensen houdt, 
dat Hij met ons wilde meegaan  
door het leven van elke dag,  
in zijn Zoon, het kind van Bethlehem. 
 
Ik geloof in het kind van Bethlehem 
dat ook genoemd wordt: Emmanuël, God met ons, 
Kind van vrede, verlosser van de wereld. 
 
Ik geloof in dit Kind  
voor wie geen plaats was in de herberg, 
maar dat er met zijn ouders  
samen een gezin vormde. 
Bij Hem is er plaats voor allen. 
 
Ik geloof dat wij de kerstboodschap 
verder kunnen dragen door de 
kracht van de geest 
die Hij ons geschonken heeft. 
Ik geloof in dit Kerstfeest, 
elk jaar opnieuw 
en daarom in een wereld van vrede. Amen. 
 
Offerande 
Dank je wel om onze  
geloofsgemeenschap te  
steunen. Dat kan caqh  
of met de bankapp. 
Het bedrag kan je aanpassen. 
 
Gebed over de gaven 
God, als het ooit kan, kan het nu:  
vandaag rond dit brood en deze beker:  
vrede brengen waar we kunnen,  
deuren openen voor wie aanklopt, 
een uitgestoken hand voor vriend en vreemde. 
De wereld verdeeld en toch  
uw Zoon geboren zien worden  
tot één volk van herders voor elkaar. 
Moge het zo zijn, vandaag op kerstdag  
en alle dagen die komen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Wat zou Maria gedacht hebben,  
daar in het open veld? 
 



Zij dacht:  misschien zal Hij, Jezus, de mensen la-
ter leren hoe zij kunnen delen. 
Misschien geeft Hij ooit eens een beker door 
en breekt Hij brood voor velen. 
Misschien geeft Hij wel zijn eigen vlees en bloed, 
zijn eigen leven. 
Dat verhaal, dat oude gekende verhaal  
van brood en wijn mogen we hier vandaag  
nog eens biddend vertellen. 
Het verhaal van die man, van God  
midden onder ons, het verhaal dat begon  
met een kindje geboren in een stal. 
 
God, wij danken U vandaag opnieuw  
voor het leven van Jezus. 
Zijn leven begon inderdaad  
als het leven van een kind in een kribbe. 
Daarom willen we U toezingen: 
 
Lied 
Komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, die Koning. 
 
Hier, vandaag willen wij niet vergeten  
dat oude verhaal. Dat hij ver van huis  
ergens buiten en amper onder dak 
in een stal werd geboren. 
Dat hij gezocht en gevonden is 
door gewone mensen, herders van mensen, 
koningen die klein, machtigen die wijs zijn. 
 
Hij zag U God, midden in het leven: 
in de vruchten aan de boom 
en in mensen onmachtig om staande te blijven. 
Hij keek door de deur en door de ramen 
en hij zag mensen die ogen hadden  
en niet konden zien 
die oren hadden en niet konden horen, 
een mond en niet konden spreken. 
 
Hij zei tegen al wie het horen wilde 
dat hij al die mensen kon genezen  
en dat Hij gekomen was  
om nieuw leven te geven. 
 
Daarom zijn wij rond Jezus verzameld 
om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan.  
Die laatste avond van zijn leven (…). 
 
Verkondigen we het mysterie van ons geloof: 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert,  
dat Gij verrezen zijt. 
 
 
 



Mag zijn verhaal in ons verder gaan, 
dat wij oprichten wat geknakt is, 
ontvlammen wat bijna is uitgedoofd 
en een gemeenschap vormen  
die vrede uitstraalt.  
 
Maak ons beschikbaar,  
breekbaar als levend brood 
voor de toekomst van de kleinen.  
Maak ons genietbaar als wijn  
voor hen die met ons leven.  
 
Bevestig in ons al wat goed is.  
geef ons nieuwe ogen om te zien, 
geef ons open handen om te schenken, 
geef ons een hart om lief te hebben, 
geef ons de kracht om te geloven  
in het Kind van de kribbe.  
 
Onze Vader 

 
Moment met de kinderen 
 
Bidden om vrede / kerstwens 
Kerstmis vieren is meer dan op andere momenten, 
dankbaar zijn om de geboorte van Jezus 
die Gods grootste zegen werd  
voor onze wereld. 
Zo wens ik u een Zalige Kerstmis! 
 
Door de liefde laat u wekken  
spoedt u herders, op de baan. 
Om naar Bethlehem te trekken 
en om naar de stal te gaan. 
Vrede, vrede, vrede op aard aan alle mensen,  
die van goede wille zijn. 
 
 



Kerstmis vieren, is meer dan anders  
licht en vrede brengen: 
mensen wat gelukkiger maken, elke dag opnieuw. 
Zo wens ik u een Zalige Kerstmis. 
 
Door de liefde laat u wekken  
spoedt u herders, op de baan. 
Om naar Bethlehem te trekken 
en om naar de stal te gaan. Vrede, … 
 
Kerstmis vieren is meer nog dan anders, 
het verdriet verzachten voor wie zich alleen voelt. 
Een Zalig Kerstmis! 
 
Door de liefde laat u wekken  
spoedt u herders, op de baan. 
Om naar Bethlehem te trekken 
en om naar de stal te gaan. Vrede, … 
 
Kerstmis vieren is meer dan anders, 
licht en vrede brengen. 
Die vrede van Jezus is dan ook altijd met ons. 
Zo wens ik u een Zalige Kerstmis! 
 
Door de liefde laat u wekken  
spoedt u herders, op de baan. 
Om naar Bethlehem te trekken 
en om naar de stal te gaan. Vrede, … 
 
Communie 

Om even thuis te komen bij onszelf 
Er moet een ster zijn voor ieder die zoekt  
naar wegen en woorden om de ander  
tegemoet te gaan. 
 
Er moet een ster zijn voor degene die,  
zoals een herder, zijn tred vertraagt en zich ontfermt  
over de achterop geraakten. 
 
Er moet een ster zijn voor wie amper overeind blijft  
en toch zijn schamele verwachting  
als een fakkel in zijn ziel bewaart. 
 
Er moet een ster zijn voor wie naamloos  
licht in zich draagt en overal vuurtjes  
tracht aan te maken waaraan men zich verwarmen kan. 
 
Er moet een ster zijn voor wie de wijsheid en de een-
voud leert om in een doodgewoon gebeuren het bui-
tengewone van menszijn te ontdekken. 
 
We wensen van harte dat voor jou die ster zal schijnen. 

     
uit de Adventskalender 2025 

    Elisabeth website 



Gebed 
Zoveel mensen hier samen 
om te zingen en het verhaal te horen 
van het Kind dat is geboren. 
 
Zoveel mensen geven tussen overdaad, 
luxe en pracht een stal de ereplaats. 
 
Zoveel mensen sieren in de winter  
een boom, levend groen gebleven 
met licht en vrolijkheid op. 
 
God, het kan niet anders  
dan dat Gij, zo onnoembaar als Ge zijt, 
wordt gezocht en gezien  
in het kind van Bethlehem, 
in de man van Nazareth: 
Jezus in leven en dood bij U geborgen, 
U een zoon van kribbe tot kruis, 
ons een broeder van wieg tot graf 
en tot in uw eeuwigheid. Amen. 
 
Lied 
Komt allen tesamen, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Zit nu de vorst der eng’len hier geboren. 
Komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, die Koning. 
 
De hemelse eng’len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden 
Komt laten wij aanbidden, … 
 
O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefd’in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte. 
Komt laten wij aanbidden, … 
 
Zending en zegen 
 

Kom je mee Nieuwjaar vieren?  
Op zondag 4 januari om 10u30 
voor de viering met het koor Consonant  
die zingen tvv Welzijnszorg Tereken. 
Op vrijdag 9 januari om 19u30  
voor de Impulsavond in feestzaal Ons Huis. 

Goed om weten! 
In kleine groep praten over bidden = huiskamergesprek  
op dinsdag 13 januari (20u) of woensdag 14 januari (14u):  
agnesmaes@msn.com 
 

Herinneringsviering voor overleden (sterre)kinderen: 
zaterdag 24 januari om 15u in deze kerk. 
 

Legodag in deze kerk: zaterdag 31 januari: 13u30-17u 


